
 
 
 

Samenvatting 
Iedereen heeft recht op een gezonde geest in een gezond lichaam, op een waardig bestaan. De 
meesten onder ons hebben dit geluk, anderen daarentegen hebben door uiteenlopende 
omstandigheden te kampen gehad met tegenslag. Ze komen op een punt in hun leven waar ze 
behoefte hebben aan begeleiding, een luisterend oor, een knuffel. Les Colombiers is begeleid wonen 
van andersvaliden, een privé-initiatief opgestart door Monica Van Brussel in 1981 in voormalig hotel 
“Lusthof” te Bredene. 
 
 

Beschrijving 

 idee om het project op te starten, ontstaan bij het stagelopen in de vrouwengevangenis van 
Brugge. (30 jaar geleden - project opgestart 20 jaar geleden Les Colombiers – begeleid 
wonen). 

 doelstelling : iedereen te helpen die ‘uit de boot vallen’ het gaat er niet om wat iemand 
overkomt, maar hoe kunnen wij helpen  

 beoogde resultaten : reeds 25 bewoners onder één dak – privé-initiatief 

 alleenstaande organisatie, volledig privé, zonder subsidie 

 we onderscheiden ons : we zijn er voor iedereen hebben geen politieke of religieuze 
overtuiging of invloed 

 bepaalde visie : iedereen moet kunnen geholpen worden, iedereen moet gestimuleerd 
worden, iedereen heeft het recht op waardig bestaan 
 

Voor meer informatie kan u terecht bij de contactpersoon. 

Les Colombiers 


